
 

Gedicht ‘Merkkleding’  
   
Een goede outfit moet je hebben, jongen 
je krijgt het nog moeilijk genoeg.  
Je krijgt te maken met heren  
die kwaad willen doen  
als ze de kans krijgen  
en ze grijpen die kans.  
Maar met deze outfit blijf je overeind:  
  
IJzersterke terreinboots heb je nodig, jongen  
je hebt een zwaar eind te gaan.  
Geen trendy adidaspantoffels  
moet je hebben 
maar echte, van Hope  
daar kom je het verst mee.  
  
Beenbeschermers en kneepads heb je nodig, jongen 
zodat je tegen een stootje kan.  
Geen namaakneppers  
het moet soepel zitten  
die van firma Justice & Peace zijn  
gegarandeerd.  
  
Een stalen blauwhelm heb je nodig, jongen  
soms moet je met je kop tegen alles in.  
Geen glanzend plastic machocapje  
maar een Trusthelm moet het zijn,  
waar je op vertrouwen kan.  
  
En een kogelvrije bodywarmer is niet overbodig  
als je het zwaar te verduren krijgt.  
Zo'n survivalkit, je basic protection  
mag alleen van Faith Unlimited zijn.  
  
Die outfit is het halve werk 
voor de andere helft komt 
het  op jou zelf aan.  
Je enige wapens daarbij zijn  
Gods trefzekere woorden  
die raken de mensen in hun hart.  
  
Dus wees moedig  
en spreek vrijmoedig.  
Faith, Hope, Trust, Justice & Peace 
met zulke merkkleding  
moet het lukken.  
  
Tekst: Karel Eijkman  
naar Efeziërs 6:10-13  

  


